
Op 12 november jongstleden,  

Heeft Sint met zijn Pieten onze gemeente Barendrecht betreden.  

 

Na jaren zonder groot Sinterklaasintocht,  

Was het dit jaar mega druk, op elke locatie die hij bezocht. 

 

Maar het is niet alleen maar plezier en feest, 

Want het zijn dure tijden waar de Sint ook voor vreest. 

 

Maar lieve kinderen, wees niet getreurd als je wensenlijstje niet meteen wordt vervuld. 

Blijf hoop houden in een betere toekomst voor jezelf en je familie, 
heb vooral geduld.  

 

Daarom is het belangrijk om elkaar altijd te blijven steunen.  

In goede en slechte tijden, moeten we op elkaar kunnen leunen. 

 

Na zonneschijn komt regen, maar dus ook zonneschijn na regen.  

Niets houdt Sint en zijn Pieten tegen, totdat alle lieve kinderen wat leuks hebben gekregen.  

 

Maak met z’n allen daarom mooie herinneringen.  

Vergeet niet om heel veel te dansen en te zingen. 

 

De PvdA wenst ook namens Sint en Pieten elk kind een fijne Sinterklaas. 

Geniet van al het snoepgoed, chocolade letters, pepernoten en natuurlijk speculaas. 

 

 


